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Een zoektocht 

In herinnering OƩo Goedhart.  

Otto en ik waren  gelijkgestemden. Van hem had ik in 2019 een mooi kistje met glasnegatieven 
uit Zwitserland overgenomen. Hij deed er niets meer mee. 
Otto was intensief bezig met vintage foto's, glasnegatieven en vooral met speuren en ontdekken. 
Hij schreef me een jaar geleden: "want ik puzzel meer, dan ik verzamel".  
Hier nu het laatste verhaal, twintig dagen voor zijn plotselinge overlijden. 

Ik was voor hem op zoek naar een publicatie over autochrome foto's, de eerste kleurenfoto's van 
Lumière . Ik vond wel een antiquarisch boek in Duitsland maar hij zocht een kalender. Voor zover 
bekend lag het enige exemplaar in een archief in UMICH, de Universiteit van Michigan in Ann 
Arbor, VS, waar ik, toeval of niet, bekend was. Het plan van Otto en mij was om medewerkers die 
ik had gekend, te vragen om met hun pasje het (digitale) archief te bezoeken en foto’s te maken. 
Helaas werkten die er niet meer en de bibliothecaris vroeg mij of Otto zelf langs kon komen om  
het archief in te gaan. 

OƩo schreef mij op 27 feb. 2024: 

Allerbeste Ton, heel veel dank voor de gedane moeite!! 
Je loopt in de VS dus tegen hetzelfde probleem aan als ik: 
je ‘moet er dus heen, nou dat is mij te lastig ;- ) 
 
Ik heb met aandacht je boek bekeken wat je vond, 
Het lijkt op het eerste gezicht hetzelfde maar dat 
is het niet, er waren in die tijd twee betekenissen 
Van VDA, het boek wat je opperde is van Deutsche 
Arbeidsfront. Ik zoek de VDA calendar  
„Deutsche in aller Welt auf das Jahr 1934“. 



Maar wel bedankt voor het zoeken en zo heb ik door jou 
weer een interessante antiquaar gevonden!  
 
Nogmaals dank voor je inspanningen en sterkte met je drukte 
Laat dit maar rusten 
 
Groeten Otto 

 


